
Aismah

Op de Welsummerstraat niet ver van de Dalfse Ringweg stopt een busje van een 
pakketdienst. Uit het busje wordt door de bezorger een langwerpig pakket gehaald en 
loopt ermee naar een voordeur. Vlak nadat de bezorger heeft aangebeld wordt de deur 
opengedaan. Een slanke jonge dame met enigszins oosterse huidskleur, met lang 
donkerbruin haar en zwarte ogen staat in de opening van de voordeur. “Goeiemorgen 
Aisma, ik heb weer een pakket voor je vader.” “Hey, daar zal pappa blij mee zijn. Hij was 
al een tijdje aan het wachten op zijn nieuwe hengel.” “Wil je hier even tekenen?” vraagt de 
bezorger. “Alsjeblieft”, Aismah geeft het digitale handtekeningapparaat weer terug aan de
bezorger.
“Mooi gedaan. Tot ziens!” zwaait de bezorger. “Doegie!” Aismah sleept het lange pakket 
naar binnen, zet hettegen de wand en doet de deur dicht. Onderaan de trap die naar de 
bovenverdieping gaat staat Pho ongeduldig te wachten. “Was je me even kwijt, liefje. Kom
je mee? Dan ga ik weer verder met mijn opdrachten.” De jonge meid loopt langzaam naar 
boven, kijkt af en toe om en ziet dat de Siamese kat haar gedwee volgt. 
In de kamer van Aismah aangekomen springt Pho meteen op bed. Hij heeft inmiddels 
geleerd zijn baasje niet te storen als ze aan haar taken bezig is. Alhoewel het vaak 
moeilijk is om niet bij Aismah op schoot te springen. Maar als het zover is dat Aismah toe
is aan een pauze gaat Pho rechtop op het bed staan om alle aandacht op te eisen. En dat 
niet te vergeefs. Gisteravond nog; Pho voelde gewoon aan dat zijn baasje een pauze nodig
had. Hoog op z'n poten met het lijf strak vooruit had hij een aandacht trekkend 
miauwgeluid laten horen. Binnen 3 seconden had Aismah zich omgedraaid, was van haar 
buereaustoel opgestaan en met een katachtige beweging vlak naast Pho op het bed 
gesprongen.

Aismah's grote liefde is een Siameese kater Pho. Ze heeft hem genoemd naar de eerste 
Siamees kater die Europa binnenkwam, toentertijd meegenomen door de Britse consul.


